
Brief aan jan van nel 7 jan 1942 

Rotterdam, 7 jan 1942 

Lieve Jan, 

Ik zal je maar eens een briefje schrijven, ik hoop dan ook maar dat je hem zult 

ontvangen. Ik had al met de Nieuwjaar een briefje naar huis geschreven, toen schreef 

Vader mij dat de brief al weg was. Nu lieve Jan al is het dan wat laat, ik Wensch je 

een gelukkig Nieuwjaar en hoop dat de Heere je nabij zult zijn, het had natuurlijk 

prettig geweest als je thuis was. Maar ik kon ook niet naar huis wat ook erg jammer 

was. Ik ben zoo vreeselijk verkouden en ik zit al een heele week binnen. Het 

sneeuwd hier tamelijk. 

Jan nog vriendelijk dank voor de felicitatie op mijn verjaardag, ik vond het fijn dat je 

daaraan dacht. Ik heb een prettige verjaardag gehad en veel cadeaus gehad, een mooi 

broche, ketting, armbandje en van Krijna er uit jouw naam een cadeau waar ik je 

natuurlijk vriendelijk voor dank zeg, als je thuis bent zal ik hem wel eens mee 

brengen en nog het een en ander. 

De fam maken het ook nogal goed, alleen bij de fam Alblas daar moet nu Lenie weer 

geopereerd worden, dat zet het Nieuwjaar niet goed voor in, en dat zoontje van 

Adrie Alblas die ligt ook in het ziekenhuis, dat is toch ook zoo zielig kind. Bij Jan 

Sneep gaat het nu nogal best. En bij tante Marie ook gelukkig alles wel, daar ben ik 

met Nieuwjaar geweest, toen was het prachtig weer. De dames maken het ook nogal 

goed, wel alleen Juffr Ida, die tobt nog maar steeds. 

Ik ben sinds November niet meer thuis geweest, ik had graag gegaan maar ja ik 

mocht niet dus klaar was het, en nu jij zoo ver weg bent komen ze mij van zelf ook 

niet opzoeken, dat erg jammer is. Soms denk ik, kon ik nu maar even thuis bij 

Moeder kijken, ze zal wel niet veel buiten komen, denk ik. 

Ik heb van tante Marie van Haamstede toch zo’n leuk briefje gekregen. Anna die is 

ook een beetje ziek geweest, maar is nu gelukkig weer beter, schreef ze mij 

vanmorgen, die schrijft nogal eens een keertje aan mij. Jan Alblas die werkt in 

Utrecht en Cor Alblas in Den Haag voor tijdelijk, dus die hebben weer wat te doen. 

Oom Theunis het zelfde, dus die hebben weer wat te doen weer. 

Nu lieve Jan de hartelijke groete van de fam, ook van de dames en van je zus Nel, en 

ik hoop als je terugkomt, ik ook weer naar huis mag, als ik tenminste weet wanneer 

je komt, dag lieve Jan, een dikke zoen, ik denk veel aan je hoor Jan en bidt veel voor 

je dat je weer gauw in ons midden mag zijn. 

Met vele groeten van je zuster N.Verhoeff, Statensingel 72c 



Het origineel heeft aan de achterzijde tussen de regels adressen van vrienden van 

Jan. Het is het handschrift van Jan. 

Jan Kuenen, Breukeschestr 36 Boxtel 

J.A.Alb.Thijmstr 26 Overschie zestienhovensekade 

Bergweg 100b Rotterdam 

De Koog K35 Texel 

H.Kruyt Hugo Molenaarstraat 10 

M.Verschuur C 18 Hedel 

B.Jobst Amstelveensche weg 126 (Tel 23874) A’dam 


